
 

Aan de stromen van Babel 
 
Aan de stromen van Babel die avond, 
dromend van het verre Sion… 
onze harpen aan de wilgen… 
vroeg men dat ik lied’ren zong. 
 
Cantate, cantate, 
o zing nog eens jouw avondlied! 
Cantate, cantate, 
o zing nog een maal jouw lied! 
 
Op de puinen van dromen die avond, 
eenzaam in het ballingenland, 
schor onze keel, mat onze ogen, 
Sion blijft ons hart verpand. 
 
Cantate… 
 
Aan de stromen van Babel die avond, 
dromend van het verre Sion… 
onze harpen aan de wilgen… 
vroeg men dat ik lied’ren zong. 
 
Cantate… 
 
Aan de stromen van Babel… 
Aan de stromen die avond… 
Cantate… 
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