
 
 
 

Nieuwe Lente 
 
 
Wanneer een nieuwe lente 
haar bloesems weer komt enten, 
de aarde weer nieuw leven verwacht, 
geloof dan in de zon 
 
Vertrek dan langs de wegen 
en valt eens moeheid tegen 

blijf dromen van het leven 
dat wacht en vraag niet steeds waarom. 
 
Waar moeë mensen dralen 
uit schrik om eens te falen 
en smalend op jouw durven, 
glimlach, blijf lopen, kijk niet om. 
 
Slechts de verte wenkt, 
Voor wie waagstuk kent en ga 
en dan vraag niet steeds waarom. 
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