
Vaarwel.

   
Fluiten nu spelen ’t afscheidslied. 
Bloemen die neigen in hun stil verdriet. 
Huiverend voor jou een laatste zang.  

Vaarwel, vaarwel.  

Wenkt weer het land van ons verlangen. 
Eens zien we toch elkander weer. 
Dank  voor het geen het leven biedt.  

Vaarwel,vaarwel. 
Vaarwel, vaarwel.  

Leve ’t scone, vaarwel. 


