Banjo-orkest ©

Tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog, van 1942 tot 1955 om precies te zijn,
bestond er in Sint-Jozef-Olen een uniek muziekensemble dat, niet alleen hier maar
ook buiten de parochiale grenzen, bekendheid genoot. Wij hebben het hier over de
banjoclub van Meester Verboven. Dat de naam van Meester Verboven onafscheidelijk
verbonden is met dit orkest komt door het feit dat hij in al die jaren het aanleren der
beginners verzorgde en ook het orkest dirigeerde.

Pastoor Janssens had meester Verboven horen spelen op de banjo. Een week later
kwam een leetling zeggen dat hij eens naar de pastorij moest komen. Glunderend ze
de pastoor dat hif een vertassing had. "Nu zult ge verschieten zenne meester”, lachte
Liza, de meid. Langs de gang naar de spreckkamer. Het was als een ontploffende bom!
Rondom op de vicer lagen gazetten. Daarop banjo’s. Banjo’s en nog banjo’s! Dertig
stuks! "Dat Is voor onze feugd, die hebben in deze oorlogstiid gebrek aan ontspan-
ning.”zei de pastoor... “En, mees- |
ter, gif gaat ze dat wel aanleren en
op u nemen, hé.” besloot hij...
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St-Aloysiuscollege te Menen
www.banjo-orkest.be




